
 
 

 
 

Willemstad, 19 februari 2024. 
 
Geachte ouders, 
 
Een goede, gezegende week toegewenst 
en een vastenperiode vol devotie! 
 
Ook dit jaar zullen we als katholieke 
school aandacht besteden aan de 
veertigdagentijd, die sinds afgelopen 
woensdag begonnen is. 
Dit jaar hebben we als thema gekozen: 
 

Op weg naar een beter mens! 
 

 
Vandaag is het thema ingeleid tijdens de 
weekopening. 
 
De sub-thema’s zijn: 
+ Onze Vader 
+ De barmhartige Samaritaan 
+ Vissers van mensen 
+ Bescheidenheid 
+ Palmpasen 
 
Wanneer we zeggen, dat we op weg zijn 
naar een beter mens, dan houdt dit 
automatisch in, dat we reeds een goed 
mens zijn.  Maar zoals we de kinderen 
leren bij de trappen van vergelijking is het: 
goed – beter – het beste. Er is altijd ruimte 
om beter te worden! 

God heeft ons goed geschapen: precies 
zoals Hij dat wilde! Elk van ons! Ieder van 
ons is daarom ook uniek en éénmalig. We 
zijn geroepen om uit te groeien tot de 
beste versie van onszelf, want niemand 
kan dat voor ons doen! 
In de Bijbel lezen we dat Jezus zegt: 
“Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse 
Vader volmaakt is.” (Matteüs , 5,48) 
We kunnen ons afvragen hoe Jezus zoiets 
onmogelijks van ons vraagt: het is 
onmogelijk om volmaakt te zijn! Maar als 
het onmogelijk is, waarom vraagt Jezus dit 
dan van ons? 
De kern van Jezus’ boodschap is de liefde 
van God voor ons. De liefde die Jezus zelf 
ook voor de Vader had en voor elk van 
ons. 
In deze veertigdagentijd zullen we 
herdenken en lezen in de Bijbel hoe 
vastberaden en resoluut Jezus was en hoe 
onvoorwaardelijk zijn liefde voor ons, dat 
Hij naar Jeruzalem gaat, wetende dat Hij 
daar zal lijden en sterven. 
In het evangelie vraagt Jezus ons om Hem 
te volgen op diezelfde weg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat betekent Jezus volgen voor jou? 
Zou het kunnen zijn dat Hij ons vraagt om 
gedurende deze tijd ‘naar binnen te 
kijken’ om te ontdekken 
- of we Hem willen volgen 
- wat het betekent om Hem te volgen 
- welke acties we deze vasten gaan onder- 
   nemen om dit te doen? 
 


